Een nijvere bevolking op het Vliet

Henk Beers

Op de zevende oktober 1705 wordt Mar-
ten geboren, zoon van Jan Martens. Van
vader Jan weten we nog niet veel. Maar
van Marten Jans is wel wat bekend. In
het trouwboek van Leeuwarden lezen wij
over zijn huwelijk in 1732: ‘Marten Jans,
schippersgesel en Aaltje Gerlofs, beyde op
't Vliet zijn haar egts geboden voorgestelt’.
Sinds die tijd komt de naam Gerlof nog
steeds 1n onze familie voor. Zij trouwden
in de Galileérkerk. In deze kerk zijn heel
wat Vlietsters in de echt verbonden. Het
kerkgebouw, volgens oude Leeuwarders
de Gleisterkerk, stond aan de Tweebaks-
markt, dus niet al te ver van het Vliet.
Het gebouw is in 1940 afgebroken.
Maarten Jans werkte zich op van schip-
persgezel tot Grootschipper. Hij werd opge-
nomen in het Groot Schippersgilde der Stad
Leeuwarden. Als de gildebroeders bijeen
kwamen, bijvoorbeeld elk jaar in januari
op Coppermaandag, zetten zij hun hand-
tekening of handmerk op een presentie-
lijst. Dankzij deze lijsten weten we nu,
dat onze achternaam Beers al honderden
jaren oud is. Van de kinderen van Marten
en Aaltje weten we dat er een zoon was,
Klaas. Hij verdient al varende de kost. Zijn
naam vinden we in de administratie van
het Groot Schippersgilde en ook in het
trouwboek van Leeuwarden wordt zin
vak vermeld: schipper. Zijn adres is kort
en bondig ‘op het Vliet’. Zijn vrouw komt
al spoedig te overlijden en ook zijn tweede
echtgenote verliest hij door de dood. In
1774 trouwt hij voor de derde keer met
Pieternella Pegmans, jonge dochter van
Zwolle. Hoewel zij van Zwolle atkomstig is,

wordt het huwelijk in Kampen voltrokken.
Klaas blijjkt dan al sinds 7 november 1771

‘Inzonderheid was de oostelijke voorstad Het Vliet, én in de lengte langs het water,
én 1in de breedte door eene menigte stegen, in getal van woningen toegenomen
waarin zich eene nijvere bevolking van schippers, fabrikanten, koop- en hand-
werkslieden vestigde’, aldus Eekhoff in 1846. Deze aardige karakteristiek vinden
we terug in de geschiedenis van mijn familie. De eerste voorouders van wie we de
naam nu weten, woonden ‘op het Vliet’. In die tijd, begin 1700, was dat adres kenneljjk
duidelijjk genoeg. In latere jaren wordt de woonplek nauwkeuriger aangeduid.

Gerlof Beers en Elisabeth Meisje, gehuwd te Leeuwarden in 1873 (Foto: Collectie Beers)
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Het ‘stemseedel’ uit 1772 (Archief Groot-Schip-
persgilde) vermeldt als vijfde post van onderen:
Marten Jans Beers
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De huwelijksinschrijuing d.d. 7 december 1732 van Marten Jans (Beers), schippersgezel, en Aaltje

Gerlofs, beijde woonachtig op het Vliiet

burger van Kampen te zijn. Hij staat in
het Burgerboek vermeld. Kosten? Gratis!

Gehoorzaam aan Genesis 9:7

Uit het huwelijk met Pieternella worden
zeker vijf kinderen geboren, onder wie een
Rijk en een Gerlof. Rijk Klazes Beers, koop-
man, woont later Wijk C op nummer 165.
Dit huis stond op Dijkshoek, bij het Vliet,
ongeveer ter hoogte van het Oranjewal-
tje. Het huisoppervlak was voor Vlietster
begrippen zeker niet klein: 102 vierkante
meters. De hierboven genoemde Gerlof is
een van mijn voorvaders in de rechte lijn.
In 1809 treedt hij in het huweljjk met
Johanna Jans de Jud. Het laatste deel van
haar naam suggereert dat ze joodse (voor)
ouders had. Als iemand hier iets meer over

kan vertellen, dan hoor ik dat graag. Moge-
I5jk ligt hier wel de verklaring voor het feit
dat hun huwelijk werd gesloten ‘voor den
Geregte van Leeuwarden’. De vader van
Johanna is ook al een Vlietster. Hij sterft
in 1822 in huis M 57, dat i1s in de Lan-
gesteeg in de Weerklank. Gerlof Klazes
Beers vestigt zich in het pand M 151, dat
is op het al eerder genoemde Dijkshoek,
door de Leeuwarders ook wel Duivelshoek
genoemd. Hoewel het huwelijk niet in de
kerk werd gesloten, wist het echtpaar wel
van Genesis 9:7! Hun ‘vleeselijke conversa-
tie’, had een groot gezin tot gevolg, zeker
twaalf kindertjes. Gerlof was van beroep
turfdrager en turfmeter. Bij zijn overlijden
was het vermogen voor de successierechten:
gering of, zoals staat geschreven nihil. Ger-

Rond het begin van de vorige eeuw was er nog veel scheepvaartverkeer door het Vliet
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lof Gerlofs, de jongste zoon, zet de traditie
voort, ook hij i1s turfdrager. Daarnaast is
hij bezemmaker, een bekend beroep in die
tijd. Een van de stegen van het Noordvliet
heette zelfs de Bezemmakerssteeg. In 1848
trouwt Gerlof met Johanna Schotman. Drie
weken na het huwelijk wordt er al een zoon
geboren: weer een Gerlof. Dit gezin woont
op het Zuidvliet in een steeg op nummer
120. Die steeg is de Gardenierssteeg. Gerlof
senior wordt niet oud: hij overlijdt in 1852.
Zoon Gerlof neemt de zaak over, ook hij is
bezembinder. Hij woont eerst op het Noord-
vliet, waarschijnlijk op nummer 230. Deze
woning staat in de zevende steeg oostelijk
van de voormalige Witte Brug. Hij trouwt
met Elisabeth Meisje. Deze Elisabeth
woonde voor haar huwelijk bij mevrouw
Looijenga, vooraan op het Noordvliet. Ger-
lof woont dan ook al op het Noordvliet, op
nummer M 76. Dat 1s achterin het derde
steegje ten oosten van de genoemde Witte
Brug. Het jonge echtpaar vestigt zich op
het adres Noordvliet 35. Ook dit adres is in
een steeg bij de Weerklanksteeg. Een van
hun kinderen is mijn opa Beers, geboren in
1876. Opa en opoe betrekken later een huis
in de Nieuw-Amsterdamstraat. Het eerste
gezin van mijn voorvaders dat sinds 1700
niet op het Vliet woont.

W. Dolk noemt in zijn boekje Leeu-

Het Noordvliet met de Witte Brug rond 1922

warder straatnamen, enkele namen van
straten en stegen in de Weerklank en bij
het Vliet. In bovenstaand stukje worden

stegen aangeduid waarvan ik geen naam
ken. Wie weet nog namen van gloppen en
stegen uit die buurt? Ik ben benieuwd.

Kadastrale kaart uit 1832 van het Vliiet en naaste omgeving. De vele niet meer bestaande steegjes staan hier nog op aangegeven. Links de Boomsbrug,
vervolgens de Witte Brug en helemaal rechts de Blauwe brug
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