
 

Jelke en Jantje gaan op 1 oktober 1890 met hun 4 jonge 

kinderen (Sietske, Bauke, Wiebe en baby Jogchum) 

officieel ‘wonen’ aan de Tulpenstraat 4 in de nog niet zo 

oude wijk Rozenprieel (haaks op de huidige Van 

Marumstraat en Bakkersstraat), vroeger een tuindersgebied, 

maar in de jaren 1870 grotendeels door Christelijke 

woningbouwverenigingen opgekocht en voorzien van 

goedkope woningen. In 1948 werd de Tulpenstraat wel 

‘Tulpenkeet’ genoemd en gold het als de meest 

verpauperde straat in de Rozenprieel. In 1890 zal het nog 

meevallen. Het pand stond begin 1890 te koop als 

onderdeel van een winkelhuis 

en 2 pakhuizen (nr 2 en 4). 

Nummer 4 was echter in 

gebruik door schoorsteenveger 

Ravelli terwijl nummer 2 al 

jaren in gebruik was als winkel 

en opslagplek voor 

brandstoffen. De verkoop werd 

na de aankoop van het pand (waarvoor Jelke een lening van 3000 gulden nam tegen 

4,25% rente) geregeld door H. Slobbe, blijkbaar een compagnon van Jelke. Maar voor 1890 zijn geen 

advertenties van hem gevonden. Het is dus onduidelijk of hij daarvoor al bij de handel betrokken was.  

Ondertussen bleef het gezin varen en behielden ze de woningen en boerderijen in Terwispel. Hoe zat dit nu? Een 

redelijke aanname is dat er al langer gehandeld werd met de brandstofhandelaar van nummer 2. Dit was het 

eerste huis van de straat dat grensde aan de Bakkerstraat die tot 1893 nog aan een sloot (Bakkersloot) lag die op 

het Spaarne uitkwam. Jelke zal de turf gemakkelijk geleverd kunnen hebben vanaf het schip. Ik vermoed dat 

Jelke bij het vertrek van de handelaar (waarbij ook de schoorsteenveger moest verhuizen) kans zal deze 

winkelnering en opslagplek over te nemen. Hij stelde een verkoper aan. Vermoedelijk was het nodig of handig 

om officieel in Haarlem ingeschreven te staan om een dergelijke handel te beginnen. Of het gezin er ooit 

geslapen heeft is dus niet duidelijk. Ze hadden in elk geval altijd het schip om in te eten en te slapen. Jongste 

zoon Oene werd in elk geval in 1892 niet in Haarlem, maar in Terwispel geboren. Dat blijkbaar toch meer als 

thuis gold voor moeder Jantje.  

Tulpenstraat, 1963 (nr 4 aan einde rechts) en bij de afbraak in 1972 (Noord-Hollands Archief) 

Nieuwe Haarlemse 

Courant 30-12-1891 

Nieuwe Haarlemse Courant 21-1-1890 



In 1894 zet Jelke het pand weer te koop. Misschien dat het 

droogleggen van de Bakkersloot het vervoer van de turf (en 

aardappelen) te zwaar of te lastig maakte. De verkoop zal slagen 

en op 23 mei 1894 schrijft Jelke zijn gezin weer in te Opsterland. 

Maar het blijft blijkbaar relevant om officieel in Haarlem 

ingeschreven te staan. Op 17 oktober 1895 staat het gezin weer 

ingeschreven, maar nu wonend op het schip “Vrouw Jantje”, schip 

196 aan de Turfmarkt. 

Op 1 mei 1899 verhuist het gezin officieel weer naar Terwispel. 

Misschien is het schip verloren gegaan of verkocht. In elk geval 

komt het gezin een jaar later, op 24 april 1900 weer in de boeken 

van Haarlem, wederom “aan boord van het schip”, maar dat is nu 

“De vier gebroeders”. Zij krijgen weer een ligplaats aan de Turfmarkt in het Spaarne. Op 25 februari 1901 

nemen ze dan definitief afscheid van Haarlem. 

 

 

 

Het nieuws van de dag: kleine courant 31-1-

1894 

In geel gemarkeerd de vermoedelijke ligging van de Tulpenstraat 4 en de ligplaatsen aan het Spaarne op de kaart van 1903 


